Algemeen Dagblad ***** over Hij wordt vanzelf moe:

Nieuwe Visscher is onbetaalbaar geestig. Hij duikt nu in de romantiek van het zigeunerleven
en stoft op geheel eigen wijze de onvergankelijke clichés van het nomadische leven af
Visscher buit zijn komische talent — het prethoofd, zijn onbeschaamde verkleedpartijen, de
woede wanneer dingen wéer niet lukken — ten volle uit, waarbij hij, de sukkelaar met de beste
intenties, een chaos creéert die de zaal doet golven van het lachen. Zijn tempo is
onnavolgbaar, zijn arsenaal aan grappen en grollen onuitputtelijk.



